
wat zweeft daar?
 maakt met  en  en  een tocht.

 rijdt voorop, op zijn blauwe . 

“Ik ga zo snel als een trein!” roept .

“Ik ga nog sneller! Ik ben een raket!” joelt .

 en  houden een wedstrijd.

Ze trappen allebei zo hard als ze kunnen.

Precies tegelijk parkeren ze hun  bij een bankje.

 hijgt een beetje. Van hard   word je moe.

Het is hoog tijd voor pauze.  haalt appels uit haar tas.

Ze drinken sap en genieten van de rust.

De zon schijnt en de fluiten een deuntje.

“Wat is het hier fijn, hè,” zucht  tevreden.

 kijkt naar de bomen om te zien waar de  zitten. 

Dan wijst hij ineens naar de lucht.

“Moeten jullie daar eens kijken,  en ,” zegt hij. 

 kijkt niet op. “Ik houd niet van ,” zegt hij.

 kijkt wel naar de lucht.

Ze slaakt een gilletje. “O, ! Wat is dat?

Wat zweeft daar door de lucht?”

Nu kijkt  ook op.

Hij ziet meteen wat het is. Een luchtballon!

De ballon komt langzaam dichterbij.

 ziet vier mensen aan boord. Ze lijken piepklein.

De mensen zwaaien.  en  zwaaien terug.

De luchtballon zweeft voorbij. 

Het is tijd om weer te gaan.

 springt op haar  en trapt flink door.

 doet het rustig aan.

“Wat is er met jou?” vraagt . “Ben je geen raket meer?”

“Nee,” lacht , “nu ben ik een luchtballon.”

KrabbelBobo papa mama de fiets de vogels

Meer werkbladen van Bobo? Ga naar bobo.nl

plaatje-praatje


