Tjerk en Bobo zitten in de klas. “Juf?” Tjerk
steekt zijn vinger op. “Ja, Tjerk?” “lk moet
morgenmiddag naar de tandarts, dus dan
komt mijn moeder mij iets eerder ophalen.”
“Prima, Tjerk! Heb je goed gepoetst?”
“Natuurlijk! Elke ochtend en elke avond!”
vertelt Tjerk trots. “En als ik klaar ben, poetst
mijn moeder altijd nog een keer na.”

“Juf?” Bobo zit te wiebelen op zijn stoel. Hij
heeft zijn vinger in de lucht gestoken. “Gaan
dieren eigenlijk ook naar de tandarts?”
Gisteren was Bobo in de dierentuin. Daar
zag hij in het aquarium een haai met een
gigantische bek vol tanden rondzwemmen.
“Er zijn geen tandartsen in het wild, Bobo,”
grinnikt de juf. “Maar hebben dieren dan
nooit gaatjes?” vraagt Tjerk. “Heb jij weleens
een tijger met een tandenborstel gezien?”
grapt Bobo. In de klas beginnen een paar
kinderen te lachen. “Ja, en met een tube
tandpasta!” roept iemand. Tjerk wordt een
beetje rood. Zo gek was zijn vraag toch niet?
“Nee, tandenborstels en tandpasta hebben
ze niet,” zegt de juf. “Maar ook dieren
poetsen hun tanden, Tjerk! Tijgers knagen na
het eten bijvoorbeeld nog even op een bot.
Zo houden ze hun tanden scherp en halen ze
etensresten uit hun kiezen.”

“Wauw!” Bobo kijkt met grote ogen naar de
juf. “Doen ze dat echt om hun tanden schoon
te houden?” De juf knikt. “Jazeker! En tijgers
zijn niet de enige dieren die hun tanden goed
schoonhouden. Weten jullie wat stokstaartjes
zijn?” Bijna de hele klas knikt. “Die grappige
dieren eten schorpioenen en slakken,” gaat

de juf verder. “Het is natuurlijk heel vervelend
als zo'n glibberig stukje slak tussen je tanden
blijft zitten.” De juf zoekt snel een plaatje van
een stokstaartje op het digibord. Dan gaat
ze verder. “Daarom gebruiken stokstaartjes
hun lange nagels om de restjes tussen hun
tanden uit te peuteren.” “Oh! Als een soort
tandenstoker!” roept Tjerk snel. “Inderdaad!”
zegt de juf. “En wie flost er weleens zijn
tanden?” Een paar kinderen steken hun vinger
op. “Dat doet mijn vader altijd!” zegt Bobo.
“Dan neemt hij een speciaal draadje en dat
wiebelt hij heen en weer tussen zijn tanden!”
“Wist je dat bavianen dat ook doen?” vraagt
de juf aan Bobo. “Huh? Hebben bavianen
dan ook van dat speciale draad?” Bobo
moet hard lachen. Dat is toch gek? Zo'n aap
met een doosje flosdraad in zijn zak? “Nee,”
zegt de juf. “Ze trekken gewoon een haar
uit hun vacht en flossen daar hun tanden
mee!” “Hebben dieren ook melktanden?” wil
Tjerk weten. “Sommige dieren wisselen hun
tanden wel. In een haaienbek staan achter
zijn voorste tanden zelfs extra rijen nieuwe
tanden te wachten. Als er één tand uitvalt,
schuift de tand erachter vanzelf naar voren.
Dat is heel belangrijk voor de haai, want een
haai zonder tanden kan natuurlijk geen eten
vangen!”

“Dus niet alleen wij moeten onze tanden
goed schoon en gezond houden,” zegt de juf.
“Ook voor dieren is dat heel belangrijk!” Wat
weet de juf veel over dierentanden, denkt
Tjerk. Dat ga ik morgen aan de tandarts
vertellen!
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